
  

 

 
 De eerste aankondiging werd gemaakt op 24 juli 2007 en verzonden naar de leden 



  

 
eind augustus wist de jubileumcommissie al iets meer. 

 

  



 
Voor alle deelnemers een kaartje 

  



  
We wachten op de bus in Diepenheim 

  



 
Maar ook in Goor loopt de spanning op 

  



 
en we wandelen door Rijssen 

  



 
  



 
komen in Rijssen terecht in 't Brodshoes 

 

 

 



 
Daar zingen de heren 

  



 
een loflied voor de dames van de organisatie 



 
spreekt de voorzitter 

 
  



 
natuurlijk bridgen voor de kunners 

 

  



 
Niet-bridgers gaan onder leiding van Josje en Mariëtte op museumbezoek 

 

  



 
Na afloop van het bridgen een buffet 

  



 
Alle aandacht voor de goochelaar 

  

 



 
dessert met achtergrondmuziek 

  



 
tegen het eind een fles wijn van de sponsor 

  



 
samen weer terug met de bus 



  

 


